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THEMA: ’T ZIJN DE KLEINE DINGEN….. 
 

INTOCHT 
Welkom en mededelingen 

Stil Gebed 
Intochtslied: Psalm 100: 1, 2 en 4  
Bemoediging 
Vredegroet  
 
Lied 910: 1 en 2 
 
HET WOORD GEHOORD 
Ter inleiding op de lezingen zingen we Lied 317: 1 
 
Schriftlezing: Prediker 9: 7-10a (vertaling 1951 NBG) 
7 Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw 
wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft 
God dit reeds lang zo gewild. 8 Laten uw klederen te allen 
tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd. 9 Geniet 
het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des 
ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdele 
dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij het 
zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de zon. 10 Al wat 
uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. 
 
Schriftlezing: Filippenzen 4:4-7 
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: 
wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als 
vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets 
bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem 
in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle 
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus 
Jezus bewaren. 
 
Lied 981:1 en 2 en 3 
Schriftlezing: Prediker 11:7 – 12:1a (NBV) 
7 Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen 
om de zon te zien! 8 Wanneer een mens lang leeft, laat hij 
dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van 
de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets 
dan leegte. 9 Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, 
haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen 
die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En 
onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel 
onderwerpt. 10 Belast je hart niet met verdriet en houd je 
lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn 
al snel voorbij. 
1 Gedenk daarom je Schepper in de dagen van je jeugd. 
 
 
 
 

Lied: A. Bronswijk, Rakelings Nabij, pg. 98 
(melodie: Ps. 89) 
1. Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron, 
    waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon. 
    Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde, 
    getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden. 
    De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven, 
    als mens die lied en licht en zomer door wil geven. 
 
2. U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit, 
    in kleuren, duizendvoud, als aan een droom ontgroeid. 
    U wordt geprezen door de wolken en de winden, 
    door vis en klein insect en witte akkerwinde. 
    Zij spellen uw bestaan in woordenloos belijden. 
    U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide. 
 
Overdenking 
 
Lied: Hans Bouma, Zij zingen zich een weg, nr. 1  
(melodie: Ps. 97) 
1. Een lied voor God de Heer, Hij komt, Hij is het weer: 
    de God van onze dagen, Hij wil ons leven dragen. 
    Zingt Hem een nieuw gezang, verbazend is zijn gang, 
    het wonder breekt weer aan, Hij noemt ons bij de naam, 
    prijst Hem uw leven lang. 
 
2. God is met ons begaan, wij mogen nog bestaan, 
    Hij brengt ons weer ter sprake, verrast ons met genade. 
    Zingt dan het nieuwe lied voor wie uw hart vernieuwt, 
    ons past verwondering, God geeft ons leven zin, 
    Hij heeft ons mensen lief. 
 
HET WOORD BEANTWOORD 
Toelichting op de collecten:  
1e Collecte: Hospice Bodegraven/ Reeuwijk 
2e Collecte: Emmaüs 
Busjesproject: YoungAfrica 

Geven kan via de QR-code, de website of de zakken en 
busjes bij de uitgang 

 
 
 



 
Gebeden:  
dankgebed 
voorbeden, onderbroken door de acclamatie: Lied 367k 
stil gebed 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 978: 1 en 4  
 
Slotwoord 
Zegen 
Gezongen Amen 
 

 
 
 
 

 
 


